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Zomervakantie 2016

Lang geleden? Voor je gevoel misschien wel, totdat je de foto’s weer ziet,
dan begint het direct weer te leven. Oja, dat was tijdens de excursie naar
Eisenach, en dat was toen (piep) omgingen met de kano ©. Mooie
herinneringen. Hoeveel hebben jullie ervan gedeeld met anderen?

Want dat was het thema van deze zomer: Deel je leven.

Wij kijken terug op een hele geslaagde zomer, met mooie ontmoetingen,
fijne gesprekken, super atmosfeer en met een thema dat goed uit de verf
kwam. Wat is er veel gedeeld. Wat hebben we elkaar mogen bemoedigen.
Blijf daarmee doorgaan, ook in je eigen omgeving. Deel je leven!

Stichting de Bergrede

Toen wij naar Duitsland verhuisden hebben wij stichting de Bergrede
opgericht. Zij ondersteunen ons werk door mee te denken, door te
bemoedigen en door kritisch over onze schouders mee te kijken, met
andere woorden: onmisbaar!

Op het moment bestaat het bestuur uit drie personen, en het zou mooi zijn
als dit aantal uitgebreid kan worden. Als je hier op vakantie bent geweest
en denkt:“ hé, het werk dat Cor en Evelien daar in Duitsland doen, daar wil
ik best wel nauwer bij betrokken blijven”, dan is een bestuursfunctie
misschien wel iets voor jou. Het is vooral een adviserende en meedenkende
functie. We hopen op veel respons ©.

ANBI erkenning

Tijdens de zomervakantie bieden we altijd Nederlandtalige programma’s
aan, ook dit wordt door de Stichting georganiseerd. Zij zorgen voor een
mooi team en denken mee over het thema en de invulling daarvan. Zoals
jullie begrijpen zijn hier kosten aan verbonden (recreatieteam
(overnachting, eten en reiskosten), kopieeerkosten, beamer, muziek,
knutselmateriaal, koffie/thee, enz.). We hadden gehoopt € 450 per week
op te halen met de collecte, dat is € 5 per persoon per week. Het is
gemiddeld 340 € per week geworden, een mooi bedrag maar niet
toereikend.

Daarom ben ik zo vrij om aan jullie te vragen of jullie ons werk misschien
eenmalig of structureel willen ondersteunen, door bijv. een eenmalig
maandelijkse of jaarlijkse gift over te maken, zodat de collectes tijdens de
zomervakantie niet zo benadrukt hoeven te worden en wij wat meer
speelruimte krijgen. Stichting de Bergrede heeft een ANBI erkenning, dus
uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

We zouden er erg mee geholpen zijn, alvast bedankt dat jullie erover na
willen denken.

Rabobank Emmen, rekeningnummer NL81 RABO 0112 8282 21 ten name
van Stichting De Bergrede.



Uitdaging voor vaders!

Vorige week zaterdag was er voor het eerst sinds weken een
regendag/herfstdag. Op zo'n dag realiseer je je, dat de (na)zomerse periode
van de afgelopen weken voorbij is.

Het Vader-zijn weekend met snoeiaktiviteiten staat voor de deur!!!.
Van 10 t/m 14 november 2016

Snoeien: vrije vertaling van mij: het terugzetten van bijv. een boom-bloem-
struik zodat het weer verder kan groeien. Vernieuwen van...

Wees niet bang!! Dit zullen we in de verdiepingsmomenten niet letterlijk op
jullie lichamelijk of geestelijke leven gaan toepassen maar toch .... als ik
naar mezelf kijk, zijn er best momenten de afgelopen jaren geweest,
waarbij ik me nu gesprekken herinner, die me als zeer waardevol zijn
bijgebleven. En helpend/opbouwend zijn bij mijn vader-zijn.

Onderling in gesprek, maar ook samen aan de slag met snoeimes, zaag en
bijl. We ruimen de bomen op die door profi’s -uit Nederland- een dag
eerder zijn omgezaagd. Op zaterdag komt er een versnipperaar voor de
takken. De stammen gaan we verwerken tot het hout voor het kampvuur
bij de avondafsluitingen in de zomer.

Je bent van harte uitgenodigd, meld je aan.

Aankomst donderdagavond en vertrek maandagochtend, voor de kosten
vragen we een vrijwillige bijdrage.

Jullie zijn ook vrij om deze uitnodiging verder te geven/sturen.

Cor Jansen, Jack Boerma, Peter van den Bosch, Piet Roos

Oud en Nieuw!

We hopen niet dat we te veel mensen teleur gaan stellen, maar dit jaar
hebben we geen programma rondom oud en nieuw. Dit om de eenvoudige
reden dat alle bungalows al verhuurd zijn.

Meivakantie

Houd je van schilderen (niet het klussen schilderen, maar het
kunstschilderen)? Reserveer dan alvast de 1e week van mei 2017, meer
informatie vindt u hier of volg deze link
(http://www.landgutengelsbach.eu/nl-nl/schilderen-tijdens-de-
meivakantie/) .

Lutherweek

In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen (al dan
niet) vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het
begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland, Rome en de
rest van Europa.

Natuurlijk is er sinds dien veel veranderd, maar de kerngedachte is en blijft
bestaan: alleen door genade, alleen door geloof, alleen door het Woord.
Van 19-26 augustus organiseren we een Lutherweek, o.l.v. Bernard Bos.
Reserveer alvast de datum, meer informatie vindt u hier of volg deze link.
(http://www.landgutengelsbach.eu/nl-nl/lutherweek/)

Namens het bestuur wensen we u en jullie allen een hele gezegende zondag toe.

Jack, Piet en Evelien
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